
O grote dag 
 
Vers 1 
C 
O grote dag 
      F                       C 
dat Jezus weer zal komen, 
              C               G7                   C 
het is de dag, die zo lang werd verwacht. 
C                            F                      C      C7 
Hoor de bazuin en zie de mensen stromen 
                   Em                      B7              Em 
naar Jezus’ troon, waar Hem eer wordt gebracht. 
      G7                       C 
De Koningszoon zal nu voor eeuwig heersen. 
       G7                       C 
Wij voegen ons bij ’t grote hemelkoor: 
 
Refrein 
Am            Em 
Glorie aan God! 
Dm               Am 
Vrede op de aarde. 
   C  G7      C   F 
O dag vol licht, 
   C         G7         C 
o dag dat Jezus komt. 
    G7          C    F 
O dag vol licht, 
   C          G7         C 
o dag, dat Jezus komt. 
 
Vers 2 
Eer zij aan God, 
in mensen een behagen: 
God heeft de tranen voorgoed afgewist. 



Het kwaad is vergaan. De satan is verslagen. 
De strijd is klaar en voor eeuwig beslist. 
Een zalig land wacht allen die geloven. 
Een heerlijk lied zingt elk die bij Hem hoort: 
 
Refrein 
Glorie aan God! 
Vrede op de aarde. 
O dag vol licht, 
o dag dat Jezus komt. 
O dag vol licht, 
o dag, dat Jezus komt. 
 
Vers 3 
Die grote Dag 
van eerste ochtendgloren, 
zien wij nog niet, maar verwachten wij wel. 
Dus bidden wij, nog meer dan ooit tevoren: 
O Jezus, kom. Maranatha! Kom snel. 
Ons hart is vol van heimwee en verlangen, 
en onze stem bereidt zich nu al voor: 
 
Refrein 
Glorie aan God! 
Vrede op de aarde! 
O dag vol licht, 
o dag dat Jezus komt. 
O dag vol licht, 
o dag, dat Jezus komt. 
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